ZONDAGSGROET

MARANATHAKERK
Zondag 25 mei 2025

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 867

Predikant: Scriba:
Wijk 1,2,3,4en 5 Dhr. Emile Schoneveld
Vacant Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276
E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk werker: Kerkelijk Bureau (PKN):

Dhr. Kees Pastoor Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31 Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
4207 NZ Gorinchem Tel: 06 — 22634255

Tel: 06 - 57323018 E-mail: kb@mkalphen.nl

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl Kopij Zondagsgroet

Werkzaam op maandag, dinsdag zondagsgroet@mkalphen.nl

donderdag en vrijdag

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANNr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn
ZWO: IBANNr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur Ds. Peter Smilde, Drachten,mmv Zamar
Koffieschenken door vrijwilligers

Ambtsdragers Emile Schoneveld, ouderling
Jan de Jong, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Bertie de Jong

Koster Joke de Vor

Kerk TV Gerda Pijper

Beamer Corné van der Wel

Kindernevendienst Elisa van Bekkum

Oppasdienst Carolien van Vliet, Carlijn van Vliet
Collectanten Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes
Collectes 1¢ Diaconaal centrum De Bakkerij

2¢ Eredienst en Pastoraat


mailto:scriba@mkalphen.nl
mailto:kerkelijkwerker@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep

Hemelvaartsdag 29-05-2025 in de Lichtkring
Voorganger 10.00 uur Ds. Leo van Rikxoort

Ambtsdragers Diny Boxma, ouderling
Rob Luining, diaken

De bloemen
De bloemen zijn afgelopen zondag meegegaan met mw. Ouwehand-Guijt
uit Katwijk.

Orde van Dienst zondag 25 mei 2025

Thema: de geboorte van Simson

Voor de dienst:  Als ik naar de bergen kijk
Welkom

Zingen: Ik zal zo lang ik leef Lied 89:1en 3

Stil gebed, Onze hulp en groet

Gebed om ontferming

Zingen: Met open armen HH 707
‘k Stel mijn vertrouwen HH 338

Bemoediging

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God  HH Lied 667

Gebed bij de opening van de Bijbel
Moment met de kinderen,
Kinderlied: Simson, Simson

Lezing: Richteren 13

Verkondiging

Zingen: Wij leven van de wind Lied 687: 1en 2
Gebeden

Inzameling van gaven. Ondertussen: Psalm project 32

Zingen: Onze Vader in de hemel Lied 1006
Zegen

Amen

Een toekomst vol van hoop




Van de kindernevendienst
Deze zondag is de laatste van een
blok met vier teksten uit het boek
Jesaja, waarin verteld wordt wat de
profeet Jesaja namens God aan zijn
volk verkondigt. Op deze zondag staat
Jesaja 55:1-5 centraal: over eten en
drinken waar je niets voor hoeft te
betalen.

Waarvoor collecteren we vandaag?

De eerste collecte is voor Diaconaal centrum De Bakkerij, midden in
Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven
wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was
hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen.

Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk
centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente
Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder
die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.

De hulpverlening van de Bakkerij staat open voor iedereen, met speciale
aandacht voor:

e vluchtelingen

e dak- en thuislozen

e mensen die dreigen te vereenzamen

e of in dringende financiéle problemen raken
Daarnaast ondersteunen we ook enkele projecten in het buitenland.

Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag

Waar is de kerk?

Het antwoord op deze vraag zou je simpel kunnen beantwoorden met het
doorgeven van een adres. Hoek Raadhuisstraat - Jongkindt Coninckstraat,
daar is de kerk, toch? Ja het gebouw, de Maranathakerk. Dat is de kerk,
daar. Maar is dat alles?



Een ander zal zeggen, ja het gebouw wel, maar het gaat om de
gemeenschap, de community. Daar komen we samen, dus daar is de kerk.
Voor velen gebeurt het gemeenteleven in en rond het kerkgebouw. En dat
IS een voorrecht. Maar wat als we ineens niet in ons kerkgebouw terecht
zouden kunnen, hoe ziet onze gemeente er dan uit? Dat is een mooie
vraag om over na te denken. Wie zijn we, los van ons kerkgebouw en los
van de ontmoetingen op zondag en doordeweek? En hoe zit het dan met
mensen die wel lid zijn maar niet regelmatig of zelfs (bijna) nooit in de kerk
komen? We denken dan al gauw: die willen er niet bij horen. Ook hebben
we ieder jaar weer de actie Kerkbalans, om financieel op peil te blijven en
te kunnen blijven doen wat we doen. Sommigen reageren daar helemaal
niet op. En degenen die dit regelen zitten soms met de handen in het haar:
“Wat moeten we toch met dit adres?” En al gauw komen we tot de
conclusie dat ‘die mensen’ er niet echt bij horen. Want, de kerk is op
zondag, in de Maranathakerk. Toch?

Ik heb onlangs een les geleerd. Ik kwam een huis binnen waar vrede
heerste. Waar mensen welkom zijn die om allerlei redenen buiten de boot
vallen. Waar geen onderscheid of oordeel heerst. Maar waar levensruimte
is, aandacht en liefde. Met de kerk hadden deze mensen niet zoveel.
Althans niet op de zondagen, in het doen van vrijwilligerswerk in de kerk en
00k niet als het gaat om de jaarlijkse bijdrage. Ze hoorden er niet erg bij,
Zou je zeggen. Maar terug in de auto naar huis liet het me niet los en kwam
de vraag bij mij boven: “Waar is nou eigenlijk de kerk?” Denken we niet
veel teveel vanuit de kerk als organisatie en als instituut? Is de kerk niet
veel groter als je kijkt naar wat er gebeurt aan (onderling) pastoraat en het
uitdragen van de blijde boodschap van liefde en hoop? Ik denk het wel. En
natuurlijk is er zoveel moois, daar in die kerk waar je vanaf de brug zo naar
binnen fietst. Dat is namelijk altijd mijn antwoord op de vraag waar de
Maranathakerk ook alweer staat. Natuurlijk vieren we op zondag en komen
we samen. Is er meeleven en betrokkenheid. Maar de kerk is volgens mij
veel groter en diverser. Ook daar in dat huis, waar iedereen welkom is,
waar liefde leeft. Het is goed om daar oog voor te hebben. Misschien ken jij
iemand die we niet veel in de kerk zien. Die niet echt reageert op ‘post van
de kerk’. Bel eens aan, loop eens binnen. Luister, maak contact en kom
nog eens terug. Want ook dat is kerkgang. Ook dat is gemeente zijn. Zo’n
kerk, op die manier, heeft sowieso toekomst, ik weet het zeker!

Uit de gemeente

Op 12 mei 2025 overleed ons gemeentelid Adriana Magdalena (Janie)
Bogerd - Esveld, geboren 18-08-1941. Afgelopen zaterdag 17 mei was er
een afscheidssamenkomst in Ter Aar. Daar klonken naast veel prachtige
herinneringen woorden van liefde en hoop vanuit Jesaja 43. Met name voor
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Edwin zal het erg wennen zijn: hij verzorgde zijn dementerende moeder
gedurende meerdere jaren. Verderop in deze Zondagsgroet is een In
Memariam opgenomen. We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die
achterblijven Gods vrede toe.

Met Hans en Jansje van Beest gaat het naar omstandigheden vrij goed.
Al langere tijd zijn kerkbezoek en andere uitstapjes nauwelijks meer
mogelijk, vooral doordat Hans snel benauwd is en overdag extra zuurstof
krijgt. Dat is behoorlijk beperkend maar ze vinden hierin samen hun weg.
Alle goeds gewenst.

Jan Venema berichtte dat hij op dinsdag 20 mei een operatie moest
ondergaan aan zijn rug. Maar die operatie werd afgezegd, op het laatste
moment. Dat is erg vervelend om dan weer ‘in de wacht’ te worden gezet.
Veel sterkte Jan en hopelijk ben je toch vrij snel aan de beurt.

In Memoriam
Adriana Magdalena Bogerd - Esveld
Janie

Janie is geboren op 18 augustus 1941, in de tijd van de oorlog. Haar vader
(Dirk Esveld) en moeder Teuntje Kapteyn) hadden samen een tuinderij,
waar Janie ook al op jonge leeftijd samen met haar zus (Lenie) en haar
broer en andere zussen meewerkte in het huishouden en in de tuinderij.
Janie had acht broers en zussen, waarvan drie meisje en vijf jongens.

De familie ging op zondag vaak twee keer naar Gereformeerde kerk van
Aardam.

Janie is op latere leeftijd, na twee jaar huishoudschool, gaan werken in Ter
Aar bij Contrimei een atelier waar kleding gemaakt werd. Zij is getrouwd
met Cobus Bogerd en kreeg drie kinderen (Gerco, Edwin en Mariska) en
verhuisde naar Alphen aan den Rijn, waar zij met veel plezier woonde. Op
deze plek is zij tijdens haar ziekte verzorgd en overleden.

Janie was een heel lieve sociale goede moeder die voor iedereen klaar
stond. Zij was gelukkig met haar familie, kinderen en haar omgeving. Zij
had een groentetuin waar zij graag bezig was. Ook had ze daar tot latere
leeftijd kippetjes en een hondje waar zij heel veel van hield. Zij was
gelukkig op haar plekje waar veel mensen bij haar koffie kwamen drinken,
omdat zij van gezelligheid hield en anderen graag verwelkomde. Ook trok
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Zij veel op met familie, vooral met haar schoonzus met wie zij erg goed
bevriend was. Dat ging ook door na het plotselinge overlijden van Cobus, in
1995, wat voor haar een groot verdriet was.

De laatste jaren waren zwaar voor Janie. Daarbij speelde Corona haar
parten, ook in de eenzaamheid die dat met zich mee bracht. Haar wereld
werd kleiner nadat ze na een ongeluk niet meer durfde te fietsen. Met
verschillende vrienden en familie heeft zij regelmatig kasteel De Haar
bezocht en ook namen ze haar mee naar leuke activiteiten zoals een
markt.

De laatste jaren had Janie veel medische klachten en is uiteindelijk thuis
overleden. Bij haar begrafenis is stilgestaan bij de woorden uit Jesaja 43.
“Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij”. In dat vertrouwen is
afscheid genomen van een kostbaar mens. Moge zij de eeuwige nabijheid
van haar Schepper ervaren en mag dit alle geliefden die achterblijven tot
steun en troost zijn.

Legaat

Verheugd deelt het College van Kerkrentmeesters u mee dat onze kerk een
legaat heeft ontvangen van € 200.000.

Dit prachtige bedrag zal worden ingezet voor het voortbestaan van een
hechte en wervende Maranathakerk.

Hartelijke groet
Wim de Kok
(Penningmeester CKRM)

DANK

Namens mijn vrouw Lenie en mijzelf willen wij de gemeente Aarlanderveen
en Alphen a/d Rijn bedanken voor uw medeleven in de vorm van een
mooie bos bloemen die wij mochten ontvangen van de kerkdienst 11 mei
jongstleden in Aarlanderveen.

Met vriendelijke groet,
Lenie en Henk Schipaanboord



Mei

22  Kerkenraad 20.00 uur in de Maranathakerk
Juni

17 Gezamenlijk moderamen 19.30 uur in de Maranathakerk
22  Eetclub na de ochtenddienst

26  Gezamenlijke kerkenraad 19.30 uur in de Maranathakerk

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.)
ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba:
scriba@mkalphen.nl.
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ZONDAGSGROET

GEMIST?
Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd

exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga
naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link

Zondagsgroet, Klik hier!

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet
dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij
voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch
overleg 0172 - 475030

AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 22 - 2025

WIJKCENTRUM :
Z0 25 mei K§(}%@g€rp&(¥v 1.] k 14.30 — 16.30 uur
Ma 26 mei  UP gesprek, door Bianca Poelstra

Thema ‘Alleen of Eenzaam: Is er balans?’ 14.00 — 15.30 uur
Di 27 mei Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 09.00 — 10.00 uur
Di 27 mei Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 10.30 — 11.30 uur
Di 27 mei Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 12.00 — 13.00 uur
Wo 28 mei  Creaochtend Praat en Draad 10.00 — 11.30 uur
Do 29 mei Hemelvaartsdag geen activiteiten
Vrij 30 mei  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 12.00 — 13.00 uur
Vrij 30 mei  Tafeltennis 13.15-17.15 uur
Vrij 30 mei  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 13.30 — 14.30 uur
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