ZONDAGSGROET

MARANATHAKERK
Zondag 12 mei 2024

Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 814

Predikant: Scriba:

Wijk 1,2,3,4en5 Dhr. Emile Schoneveld

Ds. Joep van den Berg Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout  Telefoonnummer: 0172 - 493276
(Tijdelijk met ziekteverlof) E-mail: scriba@mkalphen.nl

E-mail: predikant@mbkalphen.nl

Kerkelijk.werker: Kerkelijk Bureau (PKN):

Dhr. Kees Pastoor Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 57323018 Tel: 06 - 22634255

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl E-mail: kb@mkalphen.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag, Kopij Zondagsgroet

donderdag en vrijdag zondagsgroet@mbkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANNr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn
ZWO: IBANNr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur Dhr. Kees Pastoor
Na de dienst koffie/thee drinken, verzorgd
door wijkteam 1

Ambtsdragers Elly Havenaar, ouderling
Rob Luining, diaken

Ambtsdrager voor ontvangst Joop Boxma

Organist Arie van Egmond

Koster Feite Klijnstra

Kerk TV Piet Pijper

Beamer Paul de Jong
Kindernevendienst Elisa van Bekkum
Oppasdienst Kirsten van Tol, Carla van Tol
Collectanten Ria van Gils, Jacques Locker
Collectes 1° Amnesty International

2° Eredienst en Pastoraat


mailto:scriba@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag als dank meegegaan met Ester en Paul
Bos uit de Concordiastraat.

De reep van de maand mei is naar Toon Bruijnes gegaan.

Orde van Dienst zondag 12 mei 2024
ZONDAG TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN

OPENING
Welkom en mededelingen
Openingslied: Heel de schepping, prijs de Heer
Liedboek 154b : 1,2, 6,8 en 10
Stilte, bemoediging en groet
Openingswoord

Zingen:
- U dank ik, Heer, in opgetogenheid Psalm 119 : 3, 34 en 40
- Eenrijke schat van wijsheid LB313:1,2en5
Gebed
Inleiding op het thema
Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

DIENST VAN HET WOORD
Lied als gebed om de H. Geest:
Here Jezus, om Uw woord LB314:1,2en3
Lezingen:

- H.Evv.Lukas4:14-21

- H. Ev.v. Johannes 20 : 30 - 31

- Hebreeén1:1-3
Lied: Alle eer en alle glorie Lied305:1,2en 3
Verkondiging

GEDACHTENIS
We gedenken onze gemeenteleden Jaap Noomen en Lies Oskamp

Lied: Bron van liefde, licht en leven LB793: 2
INZAMELING EN GEBEDEN

Inzameling

Collectezang: Alles wat er staat geschreven LB 319:1-7
Samen bidden

Lied: Laat ons de Heer lofzingen LB 864:1en?2

ZEGEN EN ZENDING
Slotwoord en zegen

Gezongen amen

Uitgangslied: Daarom lof zij de Here LB 864 :5



https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Van de kindernevendienst

Deze zondag is de tweede van een aantal
teksten uit de brieven van het Nieuwe
Testament die we door het jaar heen lezen.
Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief
van Jakobus. Op deze zondag staat
Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus
roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten.

Waarvoor collecteren we vandaaq?

De eerste collecte is voor Amnesty International

Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten
opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met
machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen,
creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan
onze schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media
informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen
zij Amnesty International.

DE JARIGEN

Wie vieren de komende week hun verjaardag?
% 18.mei Mevr. S. Mulder-Raaphorst

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe




Jeugd

Vrijdag 7 juni eindigen we dit jaar met een alternatief programma. Houd de
zondagsgroet in de gaten wat betreft tijd en locatie.

Tot vrijdag 7 juni!

Paul en Ester Bos

Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag

Pinksternoveen 2024: Bidden om de vrucht van de Geest tussen
Hemelvaart en Pinksteren

Het Pinksternoveen vindt haar oorsprong bij de leerlingen van Jezus die zich na
zijn Hemelvaart biddend hadden verzameld naar het woord van Jezus Christus. Hij
vroeg hen Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten.
Gedurende het Pinksternoveen komen we negenmaal bij elkaar in telkens een
andere kerk en is er een korte viering. We steken elke dag een kaars aan en
bidden we tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren om de komst van de Heilige
Geest.

De traditionele tekst van dit gebed is:

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit

en alles zal worden herschapen,;

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Thema: ‘Bidden om de vrucht van de Geest’

Uitgangspunt is Galaten 5:22-23:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Met deze bijbeltekst willen we negen dagen lang bezig zijn, door elke viering van
het Pinksternoveen één van de aspecten van de vrucht van de Geest centraal te
stellen. Er staat bij elke dag minstens één suggestie van een bijbelgedeelte dat
aansluit bij het aspect van de vrucht van de Geest dat die dag centraal staat.
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Vrijdag 10 mei 19.00 uur
pastor Guiséle Berkel

Alphen DC - Zevendedagsadventisten

Locatie: Lichtkring

Zaterdag 11 mei om 19.00 uur
ds Paul van Dijk
Locatie: Goede Bron

Zondag 12 mei 19.00 uur
pastor Lam The Nguyen
Locatie: Bonifatiuskerk

Maandag 13 mei 19.00 uur
ds Sara de Vries
Locatie: Adventskerk

Dinsdag 14 mei 19.00 uur
ds Anne-Marie van Briemen
Locatie: Lichtkring

Woensdag 15 mei 19.00 uur
Marco Wittenberg

Baptisten Noord

Locatie: De Goede Herderkerk

Donderdag 16 mei 19.00 uur
pastor Kees Pastoor
Locatie: Maranathakerk

Vrijdag 17 mei 19.00 uur
pastor Guiséle Berkel

en ds Anne-Marie van Briemen
Locatie: Lichtkring

Zaterdag 18 mei 19.00 uur
NGK Kruispunt
Locatie: Van Nesstraat 2

Liefde
| Korinthe 13:1-8a

Vreugde
keuze uit: Lukas 15:1-32, Johannes
15:9-17, Filippenzen 4:4-7

Vrede
Johannes 14:23-31

Geduld
Exodus 34:1-10

Goedheid
Mattelis 5:14-16, 43-48

Vriendelijkheid
Il Timoteus 2:22-36

Geloof
Hebreeén 11:1-11, |l Petrus 1:3-8

Zachtmoedigheid
Numeri 12:1-8, Mattels 11:25-30

Zelfbeheersing
Galaten 5:16-25, | Korinthe 9:24-27

Deze zondag — neem je Bijbel mee naar de kerk!

In de kerk worden we vaak opgeroepen om uit de Bijbel te lezen. Maar dat valt voor heel
veel mensen niet mee. Het is een boek waar je ook wel wat hulp bij nodig hebt.

Op deze zondag staan we stil bij.... de Bijbel! Nu doen we eigenlijk elke zondag, maar op
deze zondag is er aandacht voor vragen rond de Bijbel. Hoe is de Bijbel ontstaan? Hoe
is de opbouw? Is de Bijbel Woord van God of is het mensenwerk? En hoe zit het met die
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lastige passages? En met de enorme tijdskloof van 2000 jaar en meer? Neem je Bijbel
mee naar de kerk om samen te groeien in het omgaan met dit bijzondere Boek...

Ik zal zelf een aantal boeken meenemen die mij hebben geholpen om de Bijbel beter te
begrijpen, leuk om even in te bladeren en misschien zelf iets aan te schaffen om te lezen
bij de Bijbel of als opstapje om (weer) te gaan lezen.

Voorbereiding Gezinsdienst 7 juli

Op zondag 7 juli staat een volgende gezinsdienst gepland. We bereiden deze dienst voor op
woensdag 29 mei van 19.30-21.00 uur. Hiervoor zoeken we nog ‘mee-denk-kracht’. Wil je
meedenken, meld je aan bij ondergetekende. Jong, ouder en oud: welkom!

Van harte alle goeds,Kees Pastoor

Uit de gemeente

Deze zondag gedenken we onze overleden gemeenteleden Jaap Noomen en Lies
Oskamp. Verderop in deze Zondagsgroet is van Jaap een In Memoriam opgenomen. Voor
Lies Oskamp zal door de wijkouderling een gedachteniskruisje worden geplaatst.

We zijn dankbaar dat mw. Janni van Tol — van der Breggen weer thuis is. Dat is toch het
fijnst. Dat het goed zal gaan, alle goeds!

AGENDA

Mei

14 Moderamen 20.00 uur in de Maranathakerk
23 Kerkenraad 20.00 uur in de Maranathakerk

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) ook opnemen in
deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba: scriba@mkalphen.nl.

Hunedoara STICHTING ROEMENIE HUNEDOARA

Opbrengst paasbrodenactie

In de aanloop naar Pasen was het ook dit jaar weer mogelijk om digitaal,
telefonisch en in de Lichtkring, Maranathakerk, de Bron P A B
en Adventskerk bij onze Stichting paasbroden te NS T
bestellen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt
om van oudere leden van de Reformatuskerk in L3477
Hunedoara met geen of heel weinig pensioen een deel
van de energierekening te betalen. In totaal zijn er maar
liefst 249 broden verkocht. De totale opbrengst bedraagt
(inclusief extra giften) het mooie bedrag € 883,55! Deze en andere acties maken
het mogelijk om ook dit jaar de hulp door onze Stichting aan Roemenié te kunnen
voortzetten.

Namens het bestuur, Albert Pastink (penningmeester)
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In Memoriam

Jacob Noomen

Jaap

Jaap Noomen is geboren op 10 november 1943 als tweede zoon in een gezin met zeven
kinderen. Ze woonden aan de Emmalaan in Alphen aan den Rijn. Jaap is vernoemd naar
zijn opa Jacob Huisman, die vijf dagen na de geboorte van Jaap overleed. Vader Noomen
was typograaf bij drukkerij Rijnland, waar verschillende kerkelijke bladen gedrukt werden. Hij
las in die hoedanigheid veel artikelen met voor die tijd vernieuwende manieren van denken
over geloof en kerk, die vader Noomen overigens maar niets vond, in tegenstelling tot Jaap
in latere jaren.

Als kind ging Jaap naar de gereformeerde Oranjeschool, maar hij kreeg rond zijn tiende
levensjaar een ongeluk met een zware hersenschudding tot gevolg. Hij hield lang
hoofdpijnklachten, waardoor zijn schoolniveau - op doktersadvies - lager was dan hij anders
had aangekund.

Jaap ging regelmatig met zijn vader mee, die voor de Christelijke Nieuwe Leidsche Courant,
verslag deed van het Alphense nieuws, waaronder vergaderingen binnen diverse kerkelijke
en maatschappelijke verenigingen. Als gezin gingen zij, uitzonderlijk voor die tijd, al
regelmatig met vakantie. Bijvoorbeeld naar de kust of de Veluwe.

Op zijn veertiende ging Jaap aan de slag als typograaf bij Samsom, de bekende Alphense
uitgever en drukkerij. Hij startte als handzetter, ging daarna aan de slag op ‘de tikkerij’, werd
later corrector en eindigde zijn carriére als bureauredacteur.

Tot zijn spijt moest ook Jaap in militaire dienst, waar hij echter wel zijn rijbewijs heeft
gehaald, als chauffeur bij de geneeskundige troepen. En in die tijd kreeg hij verkering met
Riet Benard, die hij tijdens een uitwisselingsweekend van de JV met Naaldwijk ontmoette.
Ze hebben elkaar heel wat brieven geschreven totdat zij trouwden op 21 november 1968. Ze
gingen wonen aan de Venusstraat in een flat en verhuisden later naar de Waalstraat. In
1976 werd tot hun grote vreugde zoon Erik-Jan geboren. Samen met Riet en Erik-Jan heeft
hij mooie en waardevolle tijden beleefd.

Al vanaf zijn jeugd was Jaap actief aan het voetballen. Bij ARC speelde Jaap enige tijd in
het eerste elftal. In een bijdrage op de website van ARC wordt Jaap beschreven als een
hardwerkende en fanatieke middenvelder. Maar ook als een zeer betrokken mens bij alles in
en rond de club waar hij is benoemd tot Lid van Verdienste. Behalve van voetballen hield
Jaap ook van schaatsen, fietsen en hardlopen.

Jaap heetft altijd veel gelezen en was zeer op de hoogte van maatschappelijke en kerkelijke
ontwikkelingen. Bij de kerk is Jaap, samen met Riet, zijn hele leven betrokken geweest. Zo
droeg hij zijn steentje bij in de zendingscommissie, de telcommissie en op de repro.

Op het gebied van gezondheid heeft Jaap veel tegenslagen gekend, vooral sinds een zwaar
auto-ongeluk in 2000, maar ook speelde neuropathie hem veel parten. Het laatste jaar was
voor Jaap erg zwaar. Hij had het erg moeilijk met de ziekte en het overlijden van zijn lieve
vrouw Riet, in 2023, met daarbij nog de grote problemen met zijn darmen. Ondanks dat
heeft Jaap zich toch een hele tijd weten te redden.

Geloof en kerk hebben altijd een rol gespeeld in het leven van Jaap. Hij was hierin nuchter
en modern wat zijn denken betreft. Tegelijk heeft de kracht van het geloof Jaap geholpen in
moeilijke tijden, zeker ook in de laatste week. In vast vertrouwen op het mogen thuiskomen
in het hemelse land van licht en leven is Jaap overleden in de avond van woensdag 1 mei.
Moge de God van alle vertroosting Erik-Jan en de naaste familieleden zegenen met kracht
en vrede.



WIJKCENTRUM

Swaenswijk

AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 20 - 2024

Z0 12 mei Koffiemiddag, vrije inloop 14.30 — 16.30 uur
Ma 13 mei  UP gesprek o.l.v. Bianca Poelstra thema:

Balanceren n het leven 14.00 — 15.30 uur
Di 14 mei Senioren in Beweging door: Alphen Vitaal 09.00 — 10.00 uur
Di 14 mei Les Digitale Vaardigheden door Het Gilde

bel voor afspraak 0172-242232 10.00 — 12.00 uur
Di 14 mei Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 10.30 — 11.30 uur
Di 14 mei Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 12.00 — 13.00 uur
Di 14 mei Informatiebijeenkomst: Reisverslag Java,

door Jan Pons 14.00 — 16.00 uur
Wo 15 mei  Creaochtend Praat en Draad 10.00 — 11.30 uur
Wo 15 mei  BINGO, met mooie prijzen 14.00 - 16.00 uur
Do 16 mei Koffieochtend vrije inloop 10.00 — 12.00 uur
Do 16 mei Soos: bridgen, klaverjassen, sjoelen, bordspelen,

ev. koersbal 13.30 — 16.00 uur
Vrij 17 mei  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 13.00 — 14.00 uur
Vrij 17 mei  Tafeltennis 13.00 — 16.00 uur
Vrij 17 mei  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 14.30 — 15.30 uur

ZONDAGSGROET
GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd
exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.
VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar
www.mkalphen.nl en u vindtin de rechterkolom een link Zondagsgroet, klik hier!

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende hummer van de Zondagsgroet dan
ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail:
zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch overleg 0172 - 475030
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