
Z O N D A G S G R O E T  
MARANATHAKERK 
Zondag 5 oktober 2025 
 
Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn  -  Centrum no 886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger   10.00 uur Dhr. Kees Pastoor, mmv Revival 

Viering van het HA 
 

Ambtsdragers Emile Schoneveld, ouderling 
 Ruud van Tol, diaken 
Ambtsdrager voor ontvangst Carla van Tol 
Organist Ad van Pelt 
Koster  Frans Lems 
Kerk TV Ineke Plooij 
Beamer Corné van der Wel 
Kindernevendienst Jorien Fort 
Oppasdienst Ester Bos, Willy Schoneveld 
Collectanten Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes 

Collectes 1e KIA Werelddiaconaat - Israël – Joodse en 
Palestijnse kinderen spelen samen 

 2e Eredienst en Pastoraat 
  

Predikant:  Scriba: 
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5  Dhr. Emile Schoneveld 
Vacant  Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn 

 Telefoonnummer: 0172 - 493276 
  E-mail: scriba@mkalphen.nl 
  
Kerkelijk werker: Kerkelijk Bureau (PKN): 
Dhr. Kees Pastoor Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers 
Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31 Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn 
4207 NZ Gorinchem Tel: 06 – 22634255 
Tel: 06 - 57323018 E-mail: kb@mkalphen.nl  
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl  Kopij Zondagsgroet  
Werkzaam op maandag, dinsdag zondagsgroet@mkalphen.nl 
donderdag en vrijdag  
 

Website en e-mail: www.mkalphen.nl  /  info@mkalphen.nl  
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien 
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep 

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube 
 

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn 
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn 
ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn 
 

 

mailto:scriba@mkalphen.nl
mailto:kerkelijkwerker@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep
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De bloemen 
De bloemen zijn afgelopen zondag als felicitatie meegegaan met  
Dhr. Kees Pastoor. 
 

Orde van Dienst zondag 5 oktober 2025  m.m.v. Revival o.l.v. van Ad van Pelt. 
 

SERIE DE PSALMEN | DEEL III: 3 GEBED OM HULP EN GERECHTIGHEID 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

OPENING 

Muziek bij binnenkomst, de Paaskaars brandt 
Welkom en mededelingen 
Gemeentezang:  Rond het licht dat leven doet  LB: 287 : 1, 2, 4 en 5 
Stilte, bemoediging en zegengroet 
Openingswoord 
Koorzang: Leid mij, Heer (Wesley) 
 He Hideth My Soul (Kirkpatrick) 
MOMENT VAN GEDENKEN 

We gedenken ons overleden gemeentelid Nicolien Dijk – Theussen 
- In Memoriam 
- Moment van stilte 
- Kruisje op het gedachtenisbord 
Gemeentezang:  Wat de toekomst brengen moge LB 913 : 1 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
Inleiding op de verkondiging / moment met de kinderen 
Gemeentezang: Als een hert dat verlangt naar water Hemelhoog 16 
Lezing uit de Schriften: Psalm 5 
Verkondiging (gevolgd door een moment van stilte) 
DIENST VAN HET SACRAMENT VAN HET HEILIG. AVONDMAAL 

Gemeentezang:  Zoals ik ben, kom ik nabij  LB 377 : 1, 2, 5 en 6 
Inleiding 
Koorzang:  Ave verum corpus (Mozart) Communie 
Bij het aanreiken van het Brood: “Lichaam van Christus” 
Ontvanger: “Amen” 
Bij het aanreiken van de Beker: “Bloed van Christus” 
Ontvanger: “Amen” 
Koorzang:  Maranatha (Morée) 
GEBEDEN EN INZAMELING, ZENDING EN ZEGEN 

Gebeden Inzameling 
Gemeente- en koorzang: Door de wereld gaat een woord 
Koor vers 1 + Koor en samenzang vers 2, 3, 4 en 5 
Zending en Zegen (gez. Amen) 
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Van de kindernevendienst  
Deze zondag is de derde van een 
blok met drie verhalen over het 
Joodse meisje Ester, dat haar volk 
van de ondergang redt. Op deze 
zondag staat Ester 8:3-17 
centraal: dankzij koningin Ester 
wordt het Joodse volk gered. 
 
 

Waarvoor collecteren we vandaag? 
De eerste collecte is voor KIA Werelddiaconaat - Israël – Joodse en 
Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna 
niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets over 
elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het 
Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste 
klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op school en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. Vooroordelen 
verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de 
hele Israëlische samenleving. 
 
 

                                                          DE JARIGEN  
             

               Wie vieren de komende week hun verjaardag? 
   

 12 okt Lisa de Jong 
  
  

 Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst 
 
 
 
 
 

Verscheidenheid, wonderlijk gemaakt (2) 
 

Vorige week schreef ik over verscheidenheid in de schepping. Mens en dier 
zijn geschapen met zintuigen, om de werkelijkheid te kunnen ervaren, in 
alle diversiteit. Maar voor de rest is de schepping toch behoorlijk 
statisch?Er is immers sprake van licht en donker, dag en nacht, zomer en 
  

Kerkelijk werker Kees Pastoor. 
Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 
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winter, zee en land, mens en dier, man en vrouw. Daar zit weinig 
tussen, het is behoorlijk zwart-wit. Bovendien: het staat toch zwart op 
wit?  
 
Toch is dat een eenzijdig beeld. Overal waar je kijkt, met je ogen, met 
een microscoop of telescoop, dan zie je groei, ontwikkeling, 
verandering. Zelfs het universum groeit! Maar ook een bloembol: een 
kale, schijnbaar dode bol. Eenmaal in de aarde of in potgrond groeit 
eerst blad en stengel, vervolgens ontstaat er een bloem. Maar wist je 
dat deze bloem al helemaal voorbereid is? Maar kijk ook eens naar 
de twee grootheden dag en nacht. Het is nooit ineens dag of nacht, 
maar we ook kunnen genieten van morgenrood, middagzon, 
avondlucht. En ook in de seizoenen is sprake van overgangen. 
Verder zien we het aan de diversiteit tussen zee en land. Zo zijn er 
oceanen, zeeën, meren, plassen, vennetjes, moerassen… kwelders 
en polders, steppen, bossen, heuvels, bergen, bouwland en grasland. 
En toch is dat binnen de grootheden van zee en land!  
 
Ook onder mensen is veel diversiteit. Dat merk je als je eens in een 
heel andere cultuur bent: er zijn andere gewoontes, mensen zien er 
anders uit, hebben een andere expressie dan in onze westerse 
cultuur. Hetzelfde is eigenlijk aan de orde als we kijken naar de mens, 
naar man en vrouw. De biologische verschillen zijn er (met 
uitzondering van intersekse personen waarbij het geslacht niet bij de 
geboorte gedefinieerd is). Maar zegt dat dus ook meteen alles over 
expressie en uiterlijk waar mensen zich fijn bij voelen? In onze cultuur 
zijn sterke verwachtingspatronen, maar hebben we daarin de 
diversiteit en de mogelijkheid tot verandering niet heel erg de nek 
omgedraaid? Mensen zijn immers verschillend, maar hebben we wel 
oog voor ‘kleurverschillen’? Is er, zeker in de kerk, ruimte voor 
mensen die niet ‘in ons plaatje passen’ maar wel in die van onze 
Schepper? Is ook hierin ruimte voor groei, verandering en 
ontwikkeling?  
En hoe zit het dan met evolutie? Zou het kunnen dat evolutie een 
onderdeel is van de geschapen werkelijkheid, in plaats van een 
tegenstelling?  
Zo kan ik nog wel doorgaan. Denk hier eens over na. Kunnen we als 
kerk oog hebben voor al die verscheidenheid, voor de schepping die 
in gang gezet is door een zeer creatieve en veelkleurige God?  
Volgende week de derde en laatste in deze mini-serie waarin het 
verder gaat over verscheidenheid bij ons mensen. 
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Uit het leven gegrepen – serie De Psalmen | Gebed om hulp en 

gerechtigheid 
 

Deze zondag gaan we verder met de serie vanuit de Psalmen, het veel 
gelezen, geciteerde en gebeden gedeelte uit de Bijbel. Deze week is psalm 
5 aan de beurt. We lezen deze psalm en staan erbij stil. Hieronder enkele 
vragen en suggesties om mee te nemen. Je kunt er zelf over nadenken of 
erover in gesprek gaan.  

• Wat doet geweld en onrecht met jou? 

• Kun je in je gebed klagen over onrecht en bidden om hulp en 
gerechtigheid? 

• Bid om inzicht in wat jij kunt doen, in het klein, om hoop te zaaien 
en recht te doen 

• Ken je voorbeelden, ver weg en dichtbij, van woorden en daden die 
een ander goed doen?  

 

Uit de gemeente 
 

Op vrijdag 26 september is overleden ons gemeentelid Nicolina Dijk - 
Theussen (Nicolien),geboren 5 augustus 1931.Zij verbleef al geruime tijd in 
de hospice in Nieuwkoop en overleed daar. Gedurende die tijd heb ik haar 
nog mogen bemoedigen met gesprek, lezing, gebed en zegen. De uitvaart 
vond plaats op de Oosterbegraafplaats, op donderdag 2 oktober in 
besloten familiekring. Vanuit onze gemeente was ik bij de familie aanwezig 
en mocht woorden van bemoediging, gebed en zegen uitspreken. Op deze 
zondag gedenken we Nicolien in de kerkdienst en in deze Zondagsgroet is 
een In Memoriam opgenomen. 
We bidden de familie en allen die achterblijven Gods vrede toe. 
 

Van harte alle goeds, Kees Pastoor 
 

Oppasoproep 
Na de oproep van afgelopen week heeft zich al direct een vrijwilliger aangemeld.  
We hebben nog wel een paar open plekjes.  Wie wil en kan er helpen op één van 
deze momenten?  

- zondag 19 oktober, één vrijwilliger 
- zondag 30 november, één vrijwilliger 
- donderdag 25 december, twee vrijwilligers 
- zondag 28 december, één vrijwilliger 

U kunt zich aanmelden via oppas@mkalphen.nl of via 06-37435958.  
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In Memoriam 
 

Nicolina Dijk – Theussen 
 
Nicolien werd op 5 augustus 1931 geboren in Waddinxveen. Zij was de 
jongste van drie dochters. Het werk van vader Henk bracht een 
verhuizing naar Huizen met zich. Daar groeide Lientje, zoals zij toen 
heette, op. Na het uitbreken van de oorlog en het overlijden van haar 
vader in 1944, brak een onzekere periode aan voor Nicolien en haar 
moeder Maartje. Verdere schoolgang zat er niet in, zowel Nicolien als 
haar moeder moesten aan het werk voor het brood op de plank. Via 
omzwervingen kwam Nicolien in Alphen aan den Rijn terecht, waar zij 
lid werd van de kerk en zich liet dopen en belijdenis deed. Daar 
ontmoette zij bij de jongelingsvereniging Dick Dijk. Ze trouwden en 
kregen samen 3 kinderen. 
 
Dick werkte als belastingadviseur en Nicolien deed thuis de 
huishoudelijke taken. Daarnaast vervulde zij diverse vrijwilligerstaken 
bij de kerk en bij de vrouwenvereniging. Als groot dierenvriendin 
collecteerde zij jaarlijks voor de dierenbescherming. Verder was zij 
sportief bij de gymnastiek en creatief met kwast, naald en draad. 
Samen met Dick heeft Nicolien veel mooie reizen gemaakt binnen 
Europa en ook naar Afrika, Amerika en Israël. 
Zorgen voor een ander zat Nicolien in het bloed, eerst voor haar gezin 
en later ook voor haar hoogbejaarde moeder.  
 
De familie Dijk breidde zich uit met vijf kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen tot grote vreugde van Nicolien. Op de digitale 
fotolijst volgde zij alle kinderen met plezier. 
Na het overlijden van haar geliefde Dick in 2018 was de glans er wel 
af, zoals zij het  verwoordde. Zij ging dapper en moedig voort maar met 
steeds grotere moeite. 
 
Ze leefde uit geloofsvertrouwen in God haar Vader en sprak daar 
openlijk en vrij over. De kerkgang was de laatste jaren niet meer 
mogelijk, maar zij volgde trouw de dienst op haar tablet. De laatste 
weken verbleef Nicolien in de Hospice Nieuwkoop, waar zij liefdevol is 
verzorgd en op 26 september rustig is ingeslapen. Een kostbaar mens 
is vertrouwend op de eeuwige geborgenheid teruggekeerd naar haar 
Schepper. 
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Emeritaat ds. Peter Smilde 

In overleg met ds. Smilde geef ik hier zijn adres door. Er zijn vast mensen 
die niet naar Drachten kunnen, maar hem wel een kaartje of mailtje willen 
sturen. Het adres is: Gerben van Manenstraat 78 9204 LP Drachten. 
Email: petersmilde@gmail.com 
 
Van de kindernevendienst: 
 

Versterking gezocht! 
 

Voor de zomervakantie deden we al een keer een oproepje omdat we versterking 
zoeken bij het team van de kindernevendienst. Helaas hebben we daarop geen 
reacties ontvangen, daarom dat we de oproep nog een keer willen doen: 
Vind je/vindt u het leuk om ons te helpen met het organiseren van de 
kindernevendiensten, ook al is dit een keer in de paar maanden, neem dan contact 
op met Jorien, Irene of Charlotte. 
 

We hopen op uw/jullie hulp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 5 oktober weer Eetclub 
 

Zondag 5 oktober is er na de dienst weer Eetclub. 
 

Wilt u voor de eerste keer meedoen, meldt u zich dan aan bij  
Jaco van der Mik (06-23536737).  
 

Heeft u al eerder mee gegeten, dan hoeft u zich niet opnieuw op te geven; 
we rekenen dan op uw komst.  
Iedereen is van harte welkom. 
 

Oktober 
 

05 Eetclub na de ochtenddienst  
14 Gez. Moderamen 19.30 uur in Aarlanderveen 
23 Gez. Kerkenraad 19.30 uur in Aarlanderveen 
 

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) ook 

opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba: scriba@mkalphen.nl. 
  

mailto:scriba@mkalphen.nl
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ZONDAGSGROET  
GEMIST? 
Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd 
exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde. 
VIA WEBSITE  
U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar 
www.mka lphen.n l  en u vindt in de rechterkolom een link Zondagsgroet, klik hier!  
KOPIJ 
Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan 
ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij voorkeur via e-mail: 
zondagsgroet@mkalphen.nl . Of anders na telefonisch overleg 06 - 28748875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 41 – 2025 
 

Zo 5 okt Koffiemiddag, vrije inloop        14.30 - 16.30 uur 
Ma 6 okt Leesclub Swaenswijk 1         10.00 - 12.00 uur 
Ma 6 okt Themabijeenkomst: Recente Romeinse ontdekkingen in  

gem. Alphen a/d Rijn, door Janneke Noordervliet, 
archeoloog             14.00 - 16.00 uur 

Di 7 okt Senioren in Beweging door Alphen Vitaal    09.00 - 10.00 uur 
Di 7 okt Workshop Encaustic: schilderen met bijenwas opgeven  
 via annie@kroescreatief.nl of 06-11193350   10.00 - 12.00 uur 
Di 7 okt Senioren in Beweging door Alphen Vitaal    10.30 - 11.30 uur 
Di 7 okt Senioren in Beweging door Alphen Vitaal    12.00 - 13.00 uur 
Di 7 okt Informatiebijeenkomst: Spellen vertellen over WO 2  
 door Gejus van Diggele uit Hazerswoude i.s.m. 
 ANBO/PCOB            14.00 - 16.00 uur 
Wo 8 okt Creaochtend Praat en Draad        09.30 - 11.30 uur 
Wo 8 okt Pubquiz met leuke vragen op velerlei gebied, 
 door Sjaak v.d.Neut          14.00 - 16.00 uur 
Do 9 okt Digitale Vaardigheden door Het Gilde bel voor  
 afspraak 0172-242232         10.00 - 12.00 uur 
Do 9 okt Feestelijke herdenking van onthulling 10 jr. geleden  
 van het gevelbord tijdens koffieochtend vrije inloop, 
 ca. 10.45 uur onthulling nieuwe vlag. 
 Om 11.30 uur inloop voor warme maaltijd, 
 opgeven via tel: 06-11787057       10.00 - 13.15 uur 
Do 9 okt Tafeltennis             13.30 - 15.30 uur 
Do 9 okt Soos: klaverjassen, sjoelen, rummikuppen, 
 mahjong, scrabble           13.30 - 16.00 uur 
Vrij 10 okt Senioren in Beweging door Alphen Vitaal    12.00 - 13.00 uur 
Vrij 10 okt Tafeltennis             13.15 - 17.15 uur 
Vrij 10 okt Senioren in Beweging door Alphen Vitaal    13.30 - 14.30 uur 

mailto:zondagsgroet@mkalphen.nl

