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Voorganger   10.00 uur Dhr. Kees Pastoor 
Koffieschenken door vrijwilligers 

Ambtsdragers Emile Schoneveld, ouderling 
 Jan de Jong, diaken 
Ambtsdrager voor ontvangst Ria van Gils 
Organist Arie van Egmond 
Koster  Patrick Vis 
Kerk TV Piet Pijper 
Beamer Eveline Lems 
Kindernevendienst Charlotte Vis 
Oppasdienst Carolien van Vliet, Carlijn van Vliet 
Collectanten Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes 

Collectes 1e PKN Missionair Werk – Nederland – Veilige 
plek voor studenten 

 2e Eredienst en Pastoraat 

Predikant:  Scriba: 
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5  Dhr. Emile Schoneveld 
Vacant  Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn 

 Telefoonnummer: 0172 - 493276 
  E-mail: scriba@mkalphen.nl 
  
Kerkelijk werker: Kerkelijk Bureau (PKN): 
Dhr. Kees Pastoor Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers 
Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31 Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn 
4207 NZ Gorinchem Tel: 06 – 22634255 
Tel: 06 - 57323018 E-mail: kb@mkalphen.nl  
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl  Kopij Zondagsgroet  
Werkzaam op maandag, dinsdag zondagsgroet@mkalphen.nl 
donderdag en vrijdag  
 

Website en e-mail: www.mkalphen.nl  /  info@mkalphen.nl  
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien 
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep 

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube 
 

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn 
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn 
ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn 
 
 

 

mailto:scriba@mkalphen.nl
mailto:kerkelijkwerker@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep
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De bloemen 

De bloemen zijn afgelopen zondag gebracht bij dhr. en mevr. Voogd. 
 
ORDE VAN DIENST - ZONDAG 31 AUGUSTUS 2025  
SERIE DE PSALMEN | DEEL I: DANKBAARHEID, BLIJDSCHAP EN 

VERWONDERING  
 
OPENING 
Muziek bij binnenkomst, de Paaskaars brandt 
Welkom en mededelingen  
Openingslied: Breng, volken, hulde aan de HEER        Psalm 117 
(NPB)* 
Moment van stilte, bemoediging en zegengroet 
Openingswoord 
Zingen: Alles wat adem heeft        Liedboek 146c 1, 6 en 7 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Moment met de kinderen / inleiding op de verkondiging 
Lezingen:  

-  Psalm 111 
-  Romeinen 7 : 24-25 

Zingen: Met heel mijn hart prijs ik de HEER     Psalm 111 : 1 en 4 (NPB) 
Verkondiging 
‘Dankbaarheid in 3 minuten’ 
https://www.youtube.com/watch?v=omT6z9DkZ2E  
Zingen: Dank, dank nu allen God          Liedboek 704 : 1 - 3 
 
GEBEDEN EN INZAMELING, ZENDING EN ZEGEN    
Gebed van dank en voorbede 
Inzameling 
Zingen: Dank U, Vader van de lichten         Hemelhoog 555 : 1 - 3 
Slotwoord 
Zegen (3x gezongen Amen) 
 
Muziek bij uitgang 
 
*De Nieuwe Psalmberijming: de nieuwste en eigentijdse vertaling van de 
Psalmen 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=omT6z9DkZ2E
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Van de kindernevendienst 
Deze zondag is de tweede van een 
blok met vier verhalen uit het 
evangelie van Johannes, waarin het 
gaat over de relatie tussen Jezus en 
de gelovigen. We lezen over de 
band die Jezus heeft met Marta, 
Maria en Lazarus, en zijn 
verbondenheid met alle leerlingen. 
En we horen over Jezus die als een 
herder voor zijn volgelingen zorgt 
en van Petrus hetzelfde vraagt. Op deze zondag staat Johannes 11:17-27 
en 32-44 centraal: Lazarus staat op uit de dood. 
 

Waarvoor collecteren we vandaag? 
De eerste collecte is voor PKN Missionair Werk – Nederland – Veilige 
plek voor studenten 
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je 
toekomst wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het 
studentenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun 
vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor 
aandacht en een luisterend oor. In de PK werken ruim 500 predikanten-
geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het 
studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar.  
 
 
 
 
 

                                                          DE JARIGEN  
             

               Wie vieren de komende week hun verjaardag? 
 

 7.sept Mevr. A.C. Lammers-van Bezooijen 
   
  

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien 
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe 
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Serie ‘Uit het leven gegrepen’ 
 
Ergens in mijn vakantie heb ik het idee opgevat om samen een 
aantal keren stil te staan bij de verschillende gevoelens, gedachten 
en situaties die in ons (geloofs)leven herkenbaar zijn.  
Ons leven kent verschillende kanten die ons als mens raken. 
Mensen van vlees en bloed, met hart en ziel, mensen met geest, ziel 
en lichaam. Welke plaats heeft ons geloof daarin? Hoe ‘werkt’ dat? 
En hoe kunnen we de verbinding leggen tussen ons geloof en de 
verschillende situaties en wat we daarbij voelen? Daarover gaat de 
serie “Uit het leven gegrepen” waarbij we kijken wat de Psalmen 
daarover zeggen. In de kerkdiensten waarin ik voorga (tot half 
december zo’n zes keer) komen de volgende thema’s langs. 
 

1. Blijdschap, dankbaarheid en verwondering (zondag 31 
augustus) 

2. Hoop en toekomst  
3. Gebed om hulp en gerechtigheid  
4. Boosheid en haat  
5. God is Koning 
6. Zorgen, angst en verdriet 

 
Ook plaats ik in de Zondagsgroet regelmatig een bijdrage met wat 
meer achtergrondinformatie. Verder ben ik nog bezig met het 
voorbereiden van een paar  gespreksavonden om door te praten. 
Daarover later meer! 
 
Ten slotte vind je hieronder een aantal vragen waarmee je zelf of in 
groepsverband (gezin, wijk, gespreksgroep) aan de slag kunt. Te 
beginnen bij deze thema-zondag ☺ 
 
Hierbij vind je een aantal vragen voor deze week, passend bij het 
thema van deze zondag: 

• Waar ben je dankbaar voor? En wat maakt je blij en 
verwonderd? 

Kerkelijk werker Kees Pastoor. 
Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 
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• Hoe zou het zijn om dit te benoemen in een spontaan ‘schiet-
dankgebedje’? 

• Stel dat je, ook als je niet goed in je vel zit, toch je 
dankbaarheid benoemt, wat gebeurt er dan met je? 

• Zoek eens in de Psalmen, is er een Psalm die past bij jouw 
dankbaarheid, blijdschap of verwondering? Wat past daarbij? 
Wat past daar misschien minder goed bij? 

• Heb je overigens een Bijbel in een vertaling die voor jou 
begrijpelijk en prettig is? We leven in de luxe dat we toegang 
hebben tot veel vertalingen. Nederlands, maar ook Engels of 
in andere talen (en zelfs dialecten!).  

 
Deel I De Psalmen, een introductie 
 
Psalmen: liederen voor het leven 
In de komende diensten gaat de Bijbel open bij het bijzondere boek 
van de Psalmen. Het zijn 150 liederen en gedichten die al duizenden 
jaren mensen begeleiden in geloof en dagelijks leven. Ze worden wel 
de gebeden bij uitstek genoemd. In de joodse en christelijke traditie 
klinken de psalmen door in de eredienst, maar ook in persoonlijke 
gebeden, bij blijdschap én verdriet. 
 
Lofliederen en klaagzangen 
In de Joodse traditie heet het boek Tehilliem: lofliederen. Het geeft 
meteen de toon aan: lof en dank zijn een belangrijk onderdeel van de 
Psalmen. Toch gaat het niet alleen om jubel en muziek. Naast 
lofliederen zijn er ook klaagzangen, persoonlijke gebeden en 
gedichten vol hoop en verwachting. Samen vormen ze een 
veelkleurig geheel, dat ons laat zien dat álle emoties een plek mogen 
hebben in het geloof. 
Het Griekse woord psalmos – waar ons woord ‘psalm’ vandaan komt 
– betekent: spelen op een snaarinstrument. De psalmen zijn dus 
oorspronkelijk gemaakt om gezongen te worden, vaak onder 
begeleiding van harp, citer of trompet.  
 
Poëzie met een eigen klank 
Wie psalmen leest, merkt dat de stijl verschilt van moderne poëzie. 
Vaak bestaan de verzen uit twee of drie regels die elkaar herhalen of 
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juist in contrast staan. Zo wordt een gedachte versterkt, ingekleurd of 
vanuit een andere hoek belicht. Een psalm is dus niet zomaar een 
liedje van vroeger, maar poëzie die de lezer steeds opnieuw uitnodigt 
om stil te staan, te herkauwen en mee te resoneren. 
 
Een boek in beweging 
De Psalmen zijn niet in één keer geschreven. Ze zijn ontstaan over 
een periode van vele eeuwen, vanaf de tijd van koning David tot in 
de periode van de tweede tempel. Sommige psalmen stammen uit 
koninklijke context (zoals Psalm 2 of 110), andere herinneren aan 
ballingschap en verlies (zoals Psalm 74 of 137). Veel psalmen zijn 
ontstaan in de tempel, maar andere komen voort uit heel persoonlijke 
ervaringen: ziekte, vervolging, of juist dankbaarheid en bevrijding. 
 
Het boek zoals wij het nu kennen is opgebouwd uit vijf delen. Tussen 
die delen klinken telkens lofprijzingen die het geheel omlijsten. 
Binnen die vijf delen zijn weer kleinere groepen te vinden: de 
psalmen van David, de psalmen van Asaf, de bedevaartspsalmen die 
pelgrims onderweg zongen, of de Hallel-psalmen die tijdens de 
joodse feesten werden gebruikt. Je zou bijna kunnen zeggen dat het 
psalmboek een muziekbibliotheek is, met afdelingen en thema’s die 
samen een grote eenheid vormen. 
 
Heel menselijk, heel herkenbaar 
Wat de psalmen zo bijzonder maakt, is dat ze de hele breedte van 
het menselijk bestaan omvatten. Er zijn psalmen die juichen van 
vreugde, maar ook psalmen die rauw klagen, vol vragen en 
wanhoop. Er zijn liederen die spreken over nationale rampen, zoals 
de verwoesting van Jeruzalem, maar ook intieme gebeden waarin 
iemand zijn ziekte, angst of schaamte voor God neerlegt. 
 
Juist daarin voelen veel mensen zich thuis bij de psalmen. Ze zijn 
eerlijk, ongekunsteld, soms confronterend, maar altijd doorleefd. Het 
zijn woorden die de geloofstaal geven wanneer we zelf geen 
woorden kunnen vinden. En soms bieden ze juist woorden en 
perspectief waar wij die soms kwijt zijn, korter of langer. 
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Psalmen vandaag 
Misschien is dat wel de kracht van dit oude boek: de psalmen 
ademen het hele leven. Ze nodigen ons uit om alles wat ons 
bezighoudt – vreugde en pijn, hoop en angst – in verbinding met God 
te brengen. En telkens opnieuw ontdekken we dat de psalmen geen 
afgesloten boek van lang geleden zijn, maar een spiegel van ons 
eigen bestaan. 
 
Wie en wat je ook bent: psalmen zijn liederen die zich voegen in ons 
leven. In de kerk worden ze nog altijd gezongen, maar ook in het 
dagelijks leven kunnen ze ons begeleiden – als gebed, als meditatie, 
of als lied dat troost en moed geeft. 
 
Psalmen nodigen ons uit om ons eigen leven te herkennen in de 
eeuwenoude melodie van geloof. En precies dáár gaan we rond de 
komende themadiensten samen bij stil staan. 
 
Van harte alle goeds, Kees Pastoor 
 
 

 
 
3 september ouderenuitje 
Aankomende woensdag 3 september hebben we het ouderenuitje 
van de diaconie. Heeft u zich nog niet opgegeven maar bent u er 
graag bij dan even een belletje naar Carla van Tol - 06 18 27 38 00.   
Voor degene die meegaan en op eigen gelegenheid komen, graag 
rond 10:30 aanwezig bij Boerensport, Aarlanderveenseweg 1 te 
Nieuwkoop. 
Voor degene die opgehaald willen worden krijgt u persoonlijk bericht 
wie u komt ophalen en hoe laat.  
De diaconie 
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DANK 
Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket uit de kerk wat ik 
afgelopen zondag mocht ontvangen. Met vriendelijke groet, Jan Voogd.  
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Zondag 7 september weer Eetclub 
 
In september begint weer een nieuwe serie van de Eetclub.  
De datums voor 2025 zijn 
Zondag 7 september 
Zondag 5 oktober 
Zondag 9 november 
Zondag 14 december 
 
We beginnen altijd met koffie met iets lekkers erbij. 
De lunch bestaat altijd uit een warm voorgerecht, meestal 
zelfgemaakte soep, een uitgebreide broodmaaltijd en een toetje.   
Het is gezellig, lekker en we denken ook aan de gezondheid.  
Zin om mee te doen? Meldt u zich dan aan bij Jaco van der Mik  (06-
23536737).  
Iedereen is van harte welkom. 
 
Het eetclub team Jorien Fort, Jaco van der Mik, Eveline en Frans 
Lems  
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ZONDAGSGROET 
GEMIST? 
Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd 
exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde. 

VIA WEBSITE  
U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga 
naar www.mkalphen.n l  en u vindt in de rechterkolom een link 
Zondagsgroet, klik hier!  

KOPIJ 
Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet 
dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij 
voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch 
overleg 06 - 28748875 

AGENDA 

September 

02  Moderamen 19.30 uur in de Maranathakerk 

03  Seniorenuitje 

06  BBQ 17.00 uur Hogedijk 11 Aarlanderveen (wel aanmelden!) 

09  officiële uitreiking preekconsent Kees Pastoor 19.30 uur in de 
kerkzaal van de Maranathakerk 

11  Kerkenraad 20.00 uur in de Maranathakerk 

 

 

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, 
gebedskring etc.) ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven 
aan de scriba: scriba@mkalphen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:zondagsgroet@mkalphen.nl
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WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 36 – 2025 
 

 
Zo 31 aug Koffiemiddag vrije inloop       14.30 – 16.30 uur 

Ma 1 sep  Leesclub Swaenswijk 1        10.00 – 12.00 uur 

Di 2 sep  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal   09.00 – 10.00 uur 

Di 2 sep  Digitale Vaardigheden door Het Gilde 
    bel voor afspraak 0172-242232      10.00 – 12.00 uur 

Di 2 sep  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  10.30 – 11.30 uur 

Di 2 sep  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  12.00 – 13.00 uur 

Wo 3 sep  Creaochtend Praat en Draad        9.30 – 11.30 uur 

Do 4 sep  Koffieochtend, vrije inloop       10.00 – 12.00 uur 

Do 4 sep    Tafeltennis            13.15 – 17.15 uur 

Do 4 sep    Soos: Klaverjassen, sjoelen, rummikuppen, mahjong,  
scrabble            13.30 – 16.00 uur 

Vrij 5 sep  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 12.00 – 13.00 uur 

Vrij 5 sep  Tafeltennis            13.15 – 17.15 uur 

 

 
 
 


