ZONDAGSGROET

PROTESTANTSE GEMEENTE

Y| MARANATHA

Zondag 28 december 2025 Nummer 5

Predikant: Scriba:
Wijk1,2,3,4en5 Dhr. Emile Schoneveld
Vacant Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276
E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk werker: Kerkelijk Bureau (PKN):

Kees Pastoor Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31 Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
4207 NZ Gorinchem Tel: 06 — 22634255

Tel: 06 - 57323018 E-mail: kb@mkalphen.nl

E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl Kopij Zondagsgroet

Werkzaam op maandag, dinsdag zondagsgroet@mkalphen.nl

donderdag en vrijdag

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl

De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube

CKRM: IBANnNr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn
ZWO: IBANNr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Riin

Voorganger 10.00 uur Ds. Piet Jan Rebel, Utrecht

Ambtsdragers Elly Havenaar, ouderling
Corné van der Wel, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Simon van Hemsbergen

Organist Arie van Egmond

Koster Patrick Vis

Kerk TV Ineke Plooij

Beamer Jan Venema

Oppasdienst Ester Bos, Marja Vis
Collectanten Paul de Jong, Gerrit Leideman
Collectes 1¢ Samenhuis Alphen a/d Rijn

2¢ Eredienst en Pastoraat


mailto:scriba@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep

Donderdag 25 december 2025 (Eerste kerstdaq)
Voorganger 10.00 uur Dhr. Kees Pastoor, mmv Sound of Celebration
Ambtsdragers Chris van Wieringen, ouderling

Ria van Gils, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Corné van der Wel

Organist Arie van Egmond

Koster Frans Lems

Kerk TV Piet Pijper

Beamer Gerrit Leideman

Oppasdienst Ineke Plooy, Gerda Pijper

Collectanten Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes
Collecte 1¢ KIA In actie voor kinderen in de knel

2¢ Eredienst en Pastoraat

De bloemen

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar
de heer L. Kloet.

ORDE VAN DIENST — KERSTVIERING 2025 | EERSTE KERSTDAG
Muziek:

- Orgel: Arie van Egmond

- Gospelkoor: Sound of Celebration

OPENING

Orgelmuziek bij binnenkomst, de Paaskaarsen branden
Voorganger en dienstdoenden nemen plaats
Koorzang: | heard the bells on christmas day
Kerst-acclamatie

Samenzang: Komt allen tezamen Lied477:1,4en5
Stilte, bemoediging en groet,

Samenzang: Hoor, de engelen zingen de eer Lied481:1en3
Gebed

Koorzang:

- A Christmas Alleluia

- Rose of Bethlehem



DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen

Samenzang: Vrolijk Kerstfeest iedereen! YouTube
Lezing: Johannes 1:1-18

Samenzang: Eer zij God in onze dagen Lied487:1-3
Verkondiging, gevolgd door een moment stilte

Koorzang:

- Light of the world

- He shall reign for evermore

GEBEDEN, INZAMELING, ZEGEN EN ZENDING

Samen bidden en danken

Samenzang: Er is een kindeke geboren op aard HH129:1-3
Inzameling

Koorzang tijdens inzameling: Repeat the sounding joy (mediey)
Slotwoord

Zegen

Samenzang als Amen: Ere zij God

Orde van Dienst zondag 28 december 2025
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Zing een nieuw lied voor God de Here Psalm 98: 1, 3 en 4
Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Nu zijt wellekome Lied 476

Gebed om ontferming

Glorialied: Ik mag hier aan uw kribbe staan Lied 475

Gebed om de heilige Geest

Kindermoment
Kinderlied: Goed Nieuws



1¢ Schriftlezing: Jesaja 49: 8-13

Zingen: Laat ons de Heer lofzingen Lied 864:1,4,5
2¢ Schriftlezing: Lucas 2: 22-38

Zingen: U Jezus Christus loven wij Lied 470: 1,4, 5,6, 7
Verkondiging

Zingen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed Lied 512

In Memoriam Janny Meijer-Ravensbergen

Zingen: Groot is uw trouw o Heer Lied 885
Gebeden: Dankzegging en voorbeden, Stil gebed,

Inzameling van de gaven,

Slotlied: Er is een roos ontloken Lied 473
Zending en Zegen

Gezongen 3 x Amen

Van de kindernevendienst
Donderdaq 25 december 2025 (Eerste kerstdag)

Deze Eerste Kerstdag is de
laatste van een blok met vijf
verhalen die we lezen op weg
naar Kerst. Vandaag vieren we
het kerstfeest en staat Lucas
2:6-20 centraal: in Betlehem,
de stad van David, wordt
Jezus geboren. Maria wikkelt
Hem in een doek en legt Hem
in een voerbak. Herders in de
buurt van Betlehem horen van
een engel het goede nieuws
dat Jezus is geboren. Ze gaan
meteen naar Betlehem toe.




Deze zondag is de eerste van een blok met
drie teksten uit twee zogenoemde
‘Wijsheidsboeken’: de bijbelboeken
Spreuken en Hooglied. In deze boeken uit
het Oude Testament staan geen verhalen
over de geschiedenis van het volk van
Israél, maar gaat het over hoe mensen
moeten leven, en over wat belangrijk is in
het leven. Op deze zondag staat Spreuken
2:1-15 centraal: het belang van wijsheid en
het luisteren naar wijze lessen.

Het jaarthema is: “kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”.

Kerst. Waar brengt de Geest ons in deze tijd? Laten wij zoeken naar
momenten, plekken en manieren om ontvankelijk en opmerkzaam te zijn
voor Gods Geest.

Het is feest.

Zie het wit van de bloemen,
hun kelken vol belofte.
Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,
het Kind is geboren, licht over licht.

Waarvoor collecteren we vandaaq?

Op Donderdag 25 december 2025 (Eerste kerstdag) is de eerste collecte
voor KIA In actie voor kinderen in de knel

Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar voor miljoenen kinderen lijkt
het heel ver weg. Ze groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of armoede.
Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze aandacht en
steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van KIA voor
kinderen in de knel. In de loop van 2025 maken we via nieuwsbrieven,
website en social media bekend wat de meest urgente bestemming voor
deze kerstcollecte is.



Op Zondag 28 december 2025 is de eerste collecte voor Samenhuis
Alphen a/d Rijn Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen
soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische
ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met
gelijkgestemden contact kan worden gelegd.

De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun
gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker
kunnen vergeten. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee.

DE JARIGEN
Wie vieren de komende week hun verjaardag?
2.jan. Dhr.J. Kersbergen

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe

3jan VeradedJong 8jr

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag

Kerst

Op 24 december, in de avond, is er vanuit de Adventskerk en de
Maranathakerk een gezamenlijke Kerstnachtdienst. Deze is dus niet alleen
in en vanuit de Adventskerk, maar is altijd samen met ‘ons’. Er is veel
samenzang en muziek (Elise van Etten (solozang), Simon Stelling en ook is
er medewerking van een koperkwintet). Het Kerstevangelie wordt gelezen
uit het Evangelie volgens Lucas.

Op eerste Kerstdag is er in de Maranathakerk weer een dienst, met mooie
Kerstliederen en medewerking van Gospelkoor Sound of Celebration. We
lezen dan over het begin van het leven van Jezus uit een heel andere
‘hoek’: het Evangelie volgens Johannes. Zo vieren we als kerk de geboorte
van Christus. Een nieuwgeboren kind haalt veel overhoop, maar wat
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betekent Kerst? Voor mij, voor deze wereld? Daarover gaat het in de korte
verkondiging in beide diensten rond Kerst. Wees van harte welkom!

Afwezigheid

Van 27 december t/m 4 januari ben ik vrij. En in de week van 5 januari ben
ik een aantal dagen op retraite in de Abdij van Egmond. Vanaf maandag 12
januari hoop ik mijn werkzaamheden weer te hervatten. Neem, wanneer
nodig, contact op met bijvoorbeeld de scriba, wijkouderling of -diaken.

Uit de gemeente

Op dinsdag 23 december hebben we in de dankdienst voor haar leven
afscheid genomen van ons geliefd gemeentelid Jannie Meijer —
Ravensbergen. Verderop is een In Memoriam opgenomen. We wensen
Maarten, de kinderen en kleinkinderen veel troost en sterkte toe.

Van harte alle goeds,
Kees Pastoor

In Memoriam
Jannetje Elizabeth Ravensbergen

Jannie

Jannie werd geboren op 9 juli 1937 in Voorschoten, de eerste dochter na
twee zoons in het gezin van Haziena Hoek en Jan Ravensbergen. Al snel
verhuisden ze naar Rijnsburg waar Jannie opgroeide en naar school ging.
Als kind maakte ze de oorlog van dichtbij mee, ze woonde vlak naast het
vliegveld Valkenburg en maakte veel bombardementen mee, waarbij ze
een keertje de slagerij invluchtte en werd geraakt. De bomscherf zit nog
altijd in haar been.

Na de oorlog ging ze naar school en had graag doorgeleerd voor kleuterjuf,
maar door het zwakke gestel van haar moeder was ze eerst een poosje
thuis nodig.

Daarna ging ze aan het werk als kindermeisje bij het gezin van dokter van
der Laan. Wat genoot ze daar van het zorgen voor kleine Eberhardje, niet
wetende dat hij later de zo geliefde burgemeester van Amsterdam zou
worden.



In die tijd leerde ze Maarten kennen. Hij kwam vanuit Leiderdorp iedere
woensdag en ieder weekend naar zijn zo geliefde Jannie. Ze trouwden in
1960 (na 7 jaar verkering) en gingen wonen aan de Willem de Zwijgerlaan
in Leiderdorp en verhuisden na de geboorde van Ineke, in 1961, naar
Alphen aan den Rijn. Daar werd Peter in 1963 en Jan in 1966 geboren.
Jannie zorgde voor de kinderen, werd lid van de ouderraad van de
Morgensterschool, deed clubwerk in Ridderveld, zorgde voor bejaarde
mensen die hulp nodig hadden. In 1975 verhuisden ze naar de
Vondelstraat en kwamen terecht in de Maranathakerk waar Jannie ook nog
wijkdame is geweest.

Ze was creatief, kon goed naaien, handwerken, scrappen, heerlijk eten
koken en het huis gezellig maken. Ze hield van bezoekjes, maar ook van
rustig thuis zijn in haar eigen paleisje.

De kinderen trouwden en daarna kregen Jannie en Maarten 7
kleinkinderen, één achterkleinkind en een tweede is op komst. Dat was het
grootste cadeau in het laatste stukje van haar leven.

Jannie zorgde de laatste 17 jaar voor haar Maarten, maar na een valpartij
midden in de nacht was de energie op. Maarten verhuisde naar Rietveld,
waar ze vaak op bezoek ging en daar genoten ze samen van koffie met
een taartje.

Op 20 september viel opeens haar spraak uit en bleek ze een hersentumor
te hebben. Ze bleef nog 8 weken in haar huisje in de Hof van Alfen, daarna
verhuisde ze naar het hospice.

Tijdens deze laatste weken heeft ze afscheid genomen van haar kinderen,
klein- en achterkleinkind(eren).

Jannie was er diep van overtuigd dat de Heer, haar Herder haar zou
ophalen. Zo is ze langzaam weggegleden uit het aardse leven.

"Vraag niet, wat kan de kerk voor mij doen
maar wat kan ik voor de kerk doen”

In januari 2026 neemt een deel van onze kerkenraad afscheid, Bertie de
Jong (ouderling wijk-2), Jan de Jong (diaken wijk-2), Ria van Gils
(penningmeester diaconie), Elly Havenaar (ouderling wijk 5), Arjan van 't
Riet (scriba), Susan Bouwman en Lineke Lok (diakenen Aarlanderveen),
Panc Eikelenboom en Panc Verburg ( beiden ouderling kerkrentmeester)
en Chris van Wieringen (voorzitter kerkenraad). Wij zijn nu opzoek naar
ouderlingen voor de wijken 2, 3, en 6. En een penningmeester voor de
diaconie. Voor wijk 2 is al een diaken gevonden.
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Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde wordt u in de gelegenheid
gesteld ondertekende briefjes met namen in te leveren van personen die u
geschikt acht om het ambt van ouderling/diaken penningmeester te
vervullen. De briefjes kunt u deponeren in de collectezak of tot en met
dinsdag 30 december afgeven bij een van de kerkenraadsleden.

NB. De zittingsperiode is 4 jaar, maar in goed overleg kan daarvan worden
afgeweken.

Inzamelingsactie voor het AZC

Afgelopen zaterdag hebben we alle fietsjes en speelgoed welke de
afgelopen weken is ingezameld weggebracht naar het AZC. Een mooi
gebaar om dit net voor de kerstdagen te mogen doen. Al eerder waren
vanuit Aarlanderveen al een aantal fietsen naar het AZC gebracht. Op
onderstaande foto een deel van de ingezamelde spullen (de 5 fietsjes
staan er niet bij).

Namens alle kinderen en bewoners van het AZC heel hartelijk dank aan
iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie.

Namens de diaconie, Ruud van Tol




Kerkbalans 2026

U bent gewend om in het begin van het nieuwe jaar de formulieren te
ontvangen voor de kerkbalans. In het komende jaar zal dit op een later
tijdstip plaatsvinden. Door de fusie met Aarlanderveen zijn de gegevens
van deze gemeenteleden nog niet ingevoerd bij de Maranathakerk.
Daarom zullen wij de actie later opstarten, nadat we alle gegevens hebben
verwerkt en kunnen meenemen in het geheel. Wanneer dat is hoort u later.
Dat weerhoudt u er niet van om uw automatische overschrijving gewoon
door te laten gaan, of het bedrag dat u wil toezeggen alvast over te maken.
Al met al een andere opzet, maar niet minder belangrijk. We hopen voor
het komende jaar weer op uw financiéle medewerking, wat we zeker weer
nodig zullen hebben!!

Het CKRM wenst u gezegende kerstdagen en een gezond 2026 toe.
Namens het CKRM,

Bertie de Jong, administratie

AGENDA

Januari 2026

06 Moderamen 19.30 uur in de consistorie
11 Eetclub na de ochtenddienst

15 Kerkenraad 19.30 uur in de MK

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.)
ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba:
scriba@mkalphen.nl.
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WIJKCENTRUM

Swaenswijk

AGENDA WIJKCENTRUM SWAENSWIJK WEEK 1 — 2026

Zo 28 dec Koffiemiddag, vrije inloop 14.30 — 16.30 uur

Di 30 dec Alphense Sjoelkampioenschappen winnen is leuk,
maar gezelligheid staat voorop. Inschrijven voor
24 december via bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl
of tel: 0172-576 345.
Jongeren € 2,50, volwassenen € 5,00 incl. 1 consumptie
14.00 — 17.00 uur

Alvast uw aandacht voor de warme maaltijd op:

Do 15 jan Heerlijke stamppot in 2 soorten, bal gehakt, rookworst
en spekjes. Kosten € 8,00. Opgeven uiterlijk
10 januari via bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of
tel: 06-11787057. Bij geen gehoor tel. 06-22207625 12.00
-13.15 uur

ZONDAGSGROET

GEMIST?

Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd
exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE

U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga
naar www.mkalphen.nl en u vindt in de rechterkolom een link
Zondagsgroet, klik hier!

KOPIJ

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet
dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij
voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch
overleg 06 - 28748875
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