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Voorganger 10.00 uur Ds. A. de Oude, Loosdrecht, mmv Zamar 
 Koffieschenken door vrijwilligers 
 
Ambtsdragers Paul Cornelissen, ouderling 
 Carla van Tol, diaken 
Ambtsdrager voor ontvangst Emile Schoneveld 
Koster  Frans Lems 
Kerk TV Piet Pijper 
Beamer Gerrit Leideman 
Kindernevendienst Jorien Fort 
Oppasdienst Carolien van Vliet, Carlijn van Vliet 
Collectanten Marjolein Boone, Inge Bruijnes, Toon Bruijnes 

Collectes 1e Reis Malawi en Bangladesh 2026 
 2e Eredienst en Pastoraat 
  

Predikant:  Scriba: 
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5  Emile Schoneveld 
Vacant  Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn 

 Telefoonnummer: 0172 - 493276 
  E-mail: scriba@mkalphen.nl 
  
Pastor: Kerkelijk Bureau (PKN): 
Kees Pastoor Marianne Huiskens-Kuijpers 
Mevr. M.A.M. Klompéstraat 31 Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn 
4207 NZ Gorinchem Tel: 06 – 22634255 
Tel: 06 - 57323018 E-mail: kb@mkalphen.nl  
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl  Kopij Zondagsgroet  
Werkzaam op maandag, dinsdag zondagsgroet@mkalphen.nl 
donderdag en vrijdag  
 

Website en e-mail: www.mkalphen.nl  /  info@mkalphen.nl  
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien 
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep 

of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube 
 

CKRM: IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Protestantse Gemeente Maranatha 
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn 
ZWO: IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn 
 
 

mailto:scriba@mkalphen.nl
http://www.mkalphen.nl/kerkomroep
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De bloemen 

De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan 

naar Karin van Gent. 
 
Stille Week 2026 
 

Maandag 30 maart Protestantse Gemeente Maranatha 

Voorganger 19.30 uur: Ds. S. de Vries - Terpstra 

Ambtsdrager is: Marijke Romijn 

Organist is Simon Stelling en Koster is Feite Klijnstra 

Kerk TV: Ineke Plooij 

Beamer: Paul de Jong 
 

Dinsdag 31 maart Protestantse Gemeente Maranatha 

Voorganger 19.30 uur: Kees Pastoor 

Ambtsdrager is: Emile Schoneveld 

Organist is Simon Stelling en Koster is Fam. Kraan 

Kerk TV: Gerda Pijper 

Beamer: Jan Venema 
 

Woensdag 1 april Protestantse Gemeente Maranatha 

Voorganger 19.30 uur: Ds. L. van Rikxoort 

Ambtsdrager is: Paul Cornelissen, ouderling 

Organist is Simon Stelling en Koster is Patrick Vis 

Kerk TV: Ineke Plooij 

Beamer: Corné van der Wel 
 

 

 

Orde van Dienst zondag 29 maart 2026 Palmpasen 
 

Inleidende muziek 
 
Welkomstwoord door ouderling van dienst 
           We gaan staan 
Lied: “Groot is uw trouw o Heer”              HH 336 
Stilte… 
Gezongen Votum en Groet door de band           HH 495 

We gaan zitten 
 
Kyrie-gebed:  
Lied: “Breng ons samen”                 HH 391 
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Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Moment voor de kinderen: een filmpje over Palmpasen 
 
Schriftlezing: het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19:29-40 
Zingen: Dit is een dag van zingen        Lied 552: 1, 2 en 3  
 
Overdenking  (aansluitend muzikaal intermezzo door de band) 
 
Luisterlied “Goedheid van God”             Opwekking 849 
 
Gebeden :  Stiltemoment  afgesloten met gezamenlijk  “Onze Vader” 
 
Inzamelingen. 

We gaan staan 
Slotlied: Verheug u, gij dochter van Sion      Lied 550:1, 2 en 3  
 
Wegzending en zegen, afgesloten met: Vervuld van uw zegen      Lied 425 
 
 

 
Vespers Stille Week  
Maandag 30 maart  
 
Voorganger:  ds. Sara de Vries  
Organist:  Simon Stelling  
 
-- Binnenkomst in stilte -- 
Toewijding, bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen: Heer, ik kom tot U         Hemelhoog 275: 1-4  

Psalmgebed: Psalm 51  

Lezen:  Psalm 51 : 1 

Zingen:  Heb medelijden God! Ik roep U aan      Psalm 51 : 1 (DNP) 

Lezen: Psalm 51 : 7-10 

Zingen:  Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. Psalm 51 : 3 (DNP) 

Lezen:  Psalm 51 : 16-17 
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Zingen:  Door offers worden schulden niet voldaan Psalm 51 : 5 (DNP) 

Lezing:  Johannes 13: 1-11 

Meditatief orgelspel 

Overdenking  

Stilte  

Zingen:  Toen Jezus wist: nu is gekomen        Lied 569  

Stilte  

Gebeden + Onze Vader 

Zegenbede  

We verlaten de kerk in stilte 

 

Vespers Stille Week  
Dinsdag 31 maart 
 
Voorganger:  pastor Kees Pastoor 
Organist:  Simon Stelling  
 
-- Binnenkomst in stilte -- 
 
Toewijding, bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen: O liefde die verborgen zijt         Lied 561 1-5  

Psalmgebed: Psalm 116  

Zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer    Psalm 116 : 1 

Lezen:  Psalm 116 : 3-4 

Zingen:  Hij is goedgunstig in gerechtigheid      Psalm 116 : 3 

Lezen:  Psalm 116 : 8-11 

Zingen:  Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan     Psalm 116 : 6 
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Lezen:  Psalm 116 : 15-16 

Zingen:  Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem    Psalm 116 : 8 

Lezing: Johannes 13: 12-30 

Meditatief orgelspel 

Overdenking  

Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen            Lied 569  

Stilte  

Gebeden + Onze Vader 

Zegenbede  

We verlaten de kerk in stilte 
 
 
Vespers Stille Week  
Woensdag 1 april 
 
Voorganger:  ds. Leo van Rikxoort  
Organist:  Simon Stelling  
 
-- Binnenkomst in stilte -- 
 
Toewijding, bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen: Liefde, eenmaal uitgesproken      Lied 791: 1, 3, 4 en 6  

Psalmgebed: Psalm 133 

Lezen:  Psalm 133: 1 

Zingen:  Ubi caritas                Lied 568b  

Lezen: Psalm 133: 2 en 3a 

Zingen:  Ubi caritas                Lied 568b 

Lezen:  Psalm 133: 3b 
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Zingen:  Ubi caritas                Lied 568b 

Lezing: Johannes 13: 31-38 

Meditatief orgelspel 

Overdenking  

Stilte  

Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen         Lied 569  

Stilte  

Gebeden + Onze Vader 

Zegenbede  

We verlaten de kerk in stilte 
 

 

Van de kindernevendienst 

Op deze zondag staan Lucas 23:1-7 
en 23:13-25 centraal: Jezus wordt bij 
Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat 
Jezus onschuldig is. Maar omdat de 
mensen aandringen, besluit hij toch 
dat Jezus gedood moet worden.  

 
 
 
Waarvoor collecteren we vandaag? 
De eerste collecte is voor Reis Malawi en Bangladesh 2026 
Jaarlijks gaan er 800 à 900 mensen uit heel Nederland met World Servants 
op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland of in Nederland. Daar 
bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Deze projecten duren 
twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie 
weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. In 
2026 doen enkele van onze jongeren ontwikkelingswerk in Malawi en 
Bangladesh. 
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                                        DE JARIGEN  
 

                Wie vieren de komende week hun verjaardag? 
 

 3.april Dhr. J. Jonk 

   

 5.april Mevr. I.L. Oudenes-Barreveld 

   
  

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien 

mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe 

   
 
 
 
Stille week 
Op zondag 29 maart begint de Stille Week. Deze begint met Palmpasen. 
Onderweg naar Pasen gaat niet zonder Goede Vrijdag. Maar ook Witte 
Donderdag en de dagen ervoor vragen om rust, bezinning en inkeer.  
Op maandag t/m woensdag is er elke avond om 19:30 uur een vesper in de 
Maranathakerk. Geen zware sombere stilte, maar een moment van lezing, 
zingen en stilte om op adem te komen.  
Met Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer. Volgens de 
Evangeliën deelt Christus Jezus op die avond, voorafgaand aan zijn 
arrestatie, zijn Lichaam en Bloed met ons mensen. We besluiten de dienst 
in stilte en met een lege tafel: symbolisch wordt alles wat verwijst naar 
Christus weggevoerd, uit het zicht, om stil te staan bij zijn wegvoering, 
verhoor en pijn. Alleen de Paaskaarsen blijven, deze worden gedoofd in de 
viering op Goede Vrijdag.  
Soms voelt zo’n week en zulke diensten zwaar. Maar probeer te beseffen 
dat liefde, ook Gods liefde, door vuur en dood heen, bleef en blijft. Dat 
vertelt ons Jezus’ lijdensweg en dat mag leiden tot verwondering om van 
daaruit met Pasen uitbundig te mogen vieren.  
 
Werkgroep pastoraat 
Pastorale bezoeken worden in onze gemeente gebracht door ouderlingen 
en ondergetekende. Nu we vooralsnog een beperkt aantal ouderlingen 
hebben lijkt het goed om meer mensen in te zetten voor het pastoraat. 
Sommigen willen wel bezoeken doen en gesprekken voeren, maar het 
ambt van ouderling is voor hen (nu) niet aan de orde. We zijn inmiddels 
begonnen met het opzetten van een bezoekersgroepje maar die willen we 
graag uitbreiden. Ben of ken jij iemand die het mooi zou vinden om met zo 
nu en dan een bezoek te brengen en in gesprek te zijn over het 

Pastor Kees Pastoor. 
Werkzaam op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 
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(geloofs)leven? Het plan is om ook te zorgen voor toerusting. Hoe voer je 
een gesprek? Hoe kun je in gebed gaan met iemand en hoe kun je 
desgewenst God ter sprake brengen?  
We zijn niet de enige gemeente die hierin nieuwe vormen zoekt. “Van 
ouderling-pastoraat naar onderling-pastoraat” kom je op meer plaatsen 
tegen. Samen met pastor, predikant of ouderling kan zo de gemeente 
werken met gaven en talenten van iedereen.  
Is dit iets voor jou of wil je meer informatie, neem dan contact met mij op.  
  
Uit de gemeente 
Nico en Alie Cornelissen hebben de uitslag van het weefselonderzoek 
gekregen: geen goed bericht… Met de operatie is veel tumorweefsel 
weggehaald maar er zitten nog kleine deeltjes die zich volgens de artsen 
opnieuw zullen gaan ontwikkelen. Helaas is het een zeer agressief soort 
dat zeer kwaadaardig is. Middels dertig bestralingen en een chemokuur 
wordt geprobeerd om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. 
Meeleven ervaren zij als gebeden om kracht en dat doet goed.   
Leen Kloet is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, nadat vocht achter 
zijn longen is afgevoerd. Nog wel erg kortademig en moe, maar blij dat hij 
weer thuis mag zijn.  
Allen de kracht en vrede van God toe gebeden. 
In mijn eigen gezin, familie Pastoor, waren we de afgelopen tijd betrokken 
bij de ontwikkelingen rond de vermissing van Yoran Krol, een vertrouwde 
vriend van onze Jolies. Inmiddels heeft een uitvaart plaatsgevonden nadat 
zijn overlijden kon worden vastgesteld. Verdriet en afscheid, zo tegen 
Pasen: een groot contrast. Tegelijk is er licht, ook in het donker. 
 
Van harte alle goeds,  
Kees Pastoor 
 
 
 

Oppas Oproep 
Oppas Oproep 

Voor het tweede kwartaal van 2026 zoeken we nog één vrijwilliger voor 

zondag 10 mei. Wie kan en wil helpen om ook deze laatste zondag onze 

jongsten te kunnen verwelkomen in onze kerk? 

U kunt zich aanmelden via oppas@mkalphen.nl of via 06-37435958. 

Hartelijke groet, 

Ester Bos 

Jeugd 
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Liturgische bloemschikking 40 dagen tijd  

De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen 
we zien als een woestijnreis. Een periode van soberheid. De kleur van 
deze tijd is paars. 

Hoop wordt verbeeld in de bloembol, teken van de komende lente en in de 
groene kleur. Groen is de kleur voor een goede toekomst. 

“Palmtakken wuiven hosanna, 

vreugde om een nieuw begin 

vol vertrouwen in de toekomst” 

Witte donderdag 

De voetwassing wordt gesymboliseerd met water, een doek en bloeiende 
viooltjes. Het witte viooltje staat voor onschuld, zachtmoedigheid. 

“De wind waait 

het maakt het grote klein, 

witte bloemen 

teer en onschuldig 

als teken van zachtmoedigheid.” 

Goede Vrijdag 

Vijf rode rozen met doornen staan in de vaas. 

“Het is stil geworden, 

pijnlijke stekels en 

bloemen bloedrood 

bij het kruis.” 
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Pasen 

“ Een bloeiende tuin 

vol bloemen van het begin 

inspiratie 

voor een brede beweging.” 

 

AGENDA 

April 

08  Kerkenraad          19.30 uur in de MK  

12  Eetclub na de dienst 

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring etc.) 
ook opnemen in deze agenda. Graag doorgeven aan de scriba: 
scriba@mkalphen.nl. 

 
Singing Devotion op paaszondag in onze kerk! 
 

 
 
Op Paaszondag zal Singing Devotion onze kerkdienst aankleden 
met een aantal mooie liederen passend bij het feest van Pasen. 
Singing Devotion is een gemengd koor wat al vele jaren onze 
Maranathakerk als thuisbasis heeft. Het repertoire van het koor 
bestaat uit een brede verzameling van religieuze-, klassieke-, 
musical- en popliederen en staat onder de zeer enthousiaste 
leiding van Rik Henning. 
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Lieve Hemel, theater voorvoorstelling met Joris Linssen 

 

 
 
Op 11 juni vindt de theatervoorstelling 'Lieve Hemel' in Castellum in Alphen 
aan den Rijn plaats. 
In Lieve Hemel duikt presentator en zanger Joris Linssen in het 
eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth. Een ontroerende en eigentijdse 
zoektocht naar hoop en verbondenheid in een wereld die razendsnel 
verandert en waarin mensen elkaar soms uit het oog verliezen. Een 
voorstelling vol kwetsbare verhalen, ontroerende en herkenbare muziek 
verweven met persoonlijke reflecties van Joris. 
De inspiratie voor Lieve Hemel ontstond toen Joris onverwacht belandde 
bij het Kerkasiel in Kampen – een plek waar een familie maandenlang 
bescherming vond in een kerk die haar deuren wijd openzette. De 
ontmoeting met de familie en de vrijwilligers om hen heen raakte hem diep. 
In hun verhaal zag hij dezelfde veerkracht en hoop terug die ook het 
verhaal van Ruth kenmerkt. Maar het verhaal roept ook de vraag op of er 
nog wel plek is onder de hemel voor eenieder. 
Lieve Hemel is een voorstelling over angst en overgave, over verliezen en 
opnieuw beginnen – over hoe we, te midden van een veranderende wereld, 
toch steeds weer richting vinden en over de kleine wonderen die ontstaan 
wanneer we ons hart openstellen. 
Protestantse gemeente Maranatha heeft 50 kaarten die met 10 euro korting 
gekocht kunnen worden via productiebedrijf  
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Nachtzon www.nachtzonmedia.nl. U bestelt de kaarten zelf. Het gaat dus 
wat anders dan de vorige keer. De kaarten kosten, met korting, 30.85 euro 
per stuk. 
Leden van Protestantse gemeente Maranatha kunnen gebruik maken van 
de korting via een kortingscode. Deze code is op te vragen bij Irene 
Bruijnes. Om teleurstelling te voorkomen, houden we bij wanneer de 50 
kaarten die met korting gekocht kunnen worden, op zijn. Per bestelling met 
korting kunnen 2 kaarten gekocht worden. Daarna kunnen er nog steeds 
kaarten gekocht worden, maar de kaarten kosten dan 40,85. 
Wilt u in aanmerking komen voor korting?  
Mail naar irenebruijnes@gmail.com (graag via de mail aanvragen en niet 
telefonisch) Ik zal dan zo snel mogelijk de code toesturen. 
Met hartelijke groeten, Irene Bruijnes 
 
 
 
 
 
Zo 29 mrt Koffiemiddag, vrije inloop        14.30 – 16.30 uur 

Ma 30 mrt  Leesclub Swaenswijk 1        10.00 – 12.00 uur 

Ma 30 mrt  Themabijeenkomst: Genieten van de Matthäus Passion  
 van Bach door: dirigent Marcel den Dulk 14.00 – 16.00 uur 

Di 31 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  09.00 – 10.00 uur 
Di 31 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal  10.30 – 11.30 uur 
Di 31 mrt  Senioren in Beweging door Alphen Vitaal 12.00 – 13.00 uur 

Di 31 mrt  Koersbal             10.00 – 12.00 uur 

Wo 1 april  Crea-ochtend Praat en Draad      09.30 – 11.30 uur 

Do 2 april  Koffieochtend, vrije inloop       10.00 – 12.00 uur 

Do 2 april  Tafeltennis            13.15 – 17.15 uur 

Do 2 april   Soos: Klaverjassen, sjoelen, rummikuppen,                    
mahjong, scrabble         13.30 – 16.00 uur 

Vrij 3 april  Geen Senioren in beweging 

Vrij 3 april  Tafeltennis            13.15 – 17.15 uur 

 

http://www.nachtzonmedia.nl/
mailto:irenebruijnes@gmail.com

