
 
 

Ziekenzalving in de Maranathakerk 
 

“Laat iemand die ziek is de oudsten van de 

gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem 

bidden en hem met olie zalven in de naam van de 

Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en 

de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij 

gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan 

zult u genezen. Want het gebed van een 

rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking 

niet.” 

Jacobus 5: 14-16 

 



Ziekenzalving in de Maranathakerk 

Wanneer je ziek wordt is dat een ernstige inbreuk op je 

leven. Christus weet dat. Daarom gaf Hij zijn leerlingen 

de opdracht en de volmacht om voor zieken te bidden 

en ze te zalven (Marcus 6: 13 en Jacobus 5: 14-16).  

 

Ook u kunt bij ernstige ziekte om ziekenzalving vragen. 

Uw predikant of pastorale werker zal dan bij u komen, 

samen met een ouderling of een diaken. Zij zullen 

bidden om kracht, genezing of verlichting, en ook om 

de wegneming van zonden en andere belemmeringen. 

Tenslotte wordt er wat olijfolie op het voorhoofd 

gestreken als teken van de helende tegenwoordigheid 

van de heilige Geest.  

 

Ziekenzalving is herontdekt. Vele zieken, jong en oud, 

hebben de kracht van ziekenzalving ervaren. Soms 

door een gevoel van vrede die alle verstand te boven 

gaat, soms door daadwerkelijke tekenen van herstel. 

Ziekenzalving is geen alternatief voor de reguliere 

ziekenzorg, maar gaat er bovenuit: je mag delen in de 

opstanding van Jezus Christus, hoe dan ook. 

 

We willen u bemoedigen gebruik 

te maken van de ziekenzalving. 

Neem gerust contact op met uw 

ouderling, predikant of pastoraal 

werker.  


